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Geef GRAAG op NL07ABNA0478964900

De grote lees- en zoekbijbel
Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet! De bekende 
Bijbelverhalen komen tot leven in dit grote 
zoekboek. Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 
€24,99

Louis en Zélie Martin (stripboek)
De ouders van H. Thérèse van Lisieux: het eerste 

echtpaar dat samen heilig is verklaard. Hun 
buitengewone liefde in hun gewone leven is 

opgetekend in dit inspirerende stripboek. €16,50

Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop
Anne-Gabrielle is zeven jaar oud als ze ongeneeslijk ziek wordt. Haar 
moeder, Marie-Dauphine, schrijft in dit boek over de pijn, het verdriet 
maar ook de hoop die ze voelen in deze periode. Anne-Gabrielle 
vertrouwt op God, en draagt haar lijden dapper op. €19,50 

“En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort 
door de heilige Geest die ons werd geschonken.”   

Romeinen 5,5

Hoop  doet  leven

Samuel Advies heeft nog meer

Samuel Advies voor geloofsgroei is een non-profit organisatie van 
enthousiaste en toegewijde mensen die de liefde van God bij de jeugd van 
nu wil brengen.
•	 Samuel Advies voor geloofsgroei wil dienstbaar zijn in de rooms-

katholieke Kerk aan iedereen die God zoekt en iedereen die de jeugd 
een warm hart toedraagt.

•	 Samuel Advies inspireert en ondersteunt kinderen, tieners, jongeren 
en volwassenen in hun groei naar gelovig mens-zijn. Dit gebeurt door 
het geven van advies & vorming en het ontwikkelen & verkopen van 
mooie materialen. 

•	 Samuel Advies stelt in alles Jezus Christus centraal die uit liefde voor 
ons aan het kruis is gestorven en verrezen om ons te verlossen.

Samuel Advies voor 
geloofsgroei

Winkel: Spoorlaan 126
5061 HD Oisterwijk
Tel. nr. 013-5285981

(di en do van 10-12.30u)
winkel@samueladvies.nl

www.samueladvies.nl

Voor advies en 
andere vragen

info@samueladvies.nl

Gebed
Lieve Jezus, Uw offer aan het kruis was het bewijs van Uw oneindige 

liefde voor ons. U wilde ons voor altijd verlossen van alles wat ons 
weghoudt van U. In deze hoop mogen wij leven! Lieve moeder Maria, 

toon ons hoe wij, net als U, altijd op Uw Zoon leren vertrouwen.
Amen



God houdt zó veel van ons, dat Hij zijn eigen Zoon aan ons heeft 
gegeven. Dit nieuws zorgt ervoor dat we altijd in hoop mogen 
leven. Dat heeft Paus Franciscus ons speciaal dit jaar meegegeven: 
dat we pelgrims van Hoop mogen zijn!

Jezus wil heel dicht bij ons zijn. Daarom geeft Hij ons de sacramenten van de Eucharistie en het 
Vormsel. Door boeken en andere materialen kunnen we Hem ook een beetje beter leren kennen.

De veertigdagentijd is een geschenk van de Kerk, om weer helemaal open te kunnen staan voor 
Zijn liefde. Het is een mooie tijd om bewust bij stil te staan! Hieronder een greep uit onze 
materialen voor deze tijd

De Bijbel voor jongeren
De taal in deze jeugdbijbel ligt dicht bij de 

officiële vertalingen. Door de illustraties en extra 
achtergrondinformatie bij de verhalen is het een 

mooie opstap naar een echte Bijbel. (v.a. ca 11 jaar) 
€26,99

God is altijd bij mij
Een Bijbels dagboekje, dat iedere dag een thema behandelt dat relevant 
is voor de belevingswereld van het kind. Iedere dag wordt er een vraag 

gesteld, met een bijbelreferentie erbij. Het biedt een mooie gelegenheid 
om het gesprek aan te gaan met je kind! (7-11 jr) €13,99

Er was eens…
Een stripboekje dat op een begrijpelijke manier de boodschap 
van Gods liefde uitlegt. Het leuke van dit boekje is dat het de 
lezer uitdaagt om op het einde zelf te kiezen: kies jij voor het 
goede, of niet? Geschikt als vormselcadeau. (10-15 jr) €17,00

Pasen dankkaartjes
40 kaartjes waarop dingen staan geschreven en 
afgebeeld waar kinderen voor kunnen danken. 
Een mooie manier om tijdens de 40-dagentijd 

dankbaarheid centraal te stellen. (4-9 jr) €17,50

Mijn bijbels ABC van Pasen
Een boekje op rijm met leuke illustraties. Iedere letter van het alfabet 
heeft een klein eenvoudig gedichtje over de Goede Week en Pasen. (4-8 jr) 
€10,50

Hij is opgestaan!
Bekende verhalenverteller Bram Kasse heeft op een vrij vertaalde manier 
het paasverhaal beschreven. Een levendige vertelling die je echt meeneemt 
naar de plek, met prachtige illustraties. (6-10 jr) €18,95

Feest van bevrijding
Een dagboekje voor in de veertigdagentijd. Aan de 

hand van Bijbelteksten, overwegingen en vragen wordt 
je uitgedaagd om de tijd naar Pasen toe heel bewust te 

beleven om zo met Pasen helemaal vrij voor Hem te 
kunnen kiezen! €14,99

Veertigdagentijd – Truth and Dare kaartjes
Een leuke speelse manier om (met je gezin) de 
veertigdagentijd te beleven. Trek je een uitdaging, een 
bemoedigende tekst of iets anders? De kaartjes kun je 
inkleuren. €12,50

Zilverkleurig kruisje
Een zilverkleurig hangertje aan een kettinkje. Het kruisje is open 
vanbinnen. Zie de website voor meer hangertjes. Lengte ketting 50 cm. 
Doorsnee kruisje 2 cm. €10,00

Mijn eerste Bijbel
Deze prachtige kinderbijbel met gouden rand is voor ieder kind een schat 
om te hebben. Deze Bijbel staat vol met verhalen en mooie plaatjes, die 
voor kinderen vanaf groep 4/5 zelf te lezen zijn. €9,99

Bestellen? samueladvies.nl

Eerste H.Communie & Vormsel

Goede week & Pasen

Hoop
De autobiografie van de Paus, die ter ere van het jubeljaar is 
uitgekomen. Openhartig spreekt de Paus over zijn leven, en 
verrijkt het met reflecties. €24,99

Nieuw bij Samuel Advies
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