
 

 

VIER JIJ DE GOEDE WEEK EN PASEN OOK MEE? 

In de Goede Week denken wij in het bijzonder aan het 

lijden en sterven van Jezus. Daarbij denken we ook aan al 

het lijden van zovele mensen over de hele wereld. 

Iedereen is welkom om in de kerk mee te komen vieren. 

 

Palmzondag 

Eucharistieviering Palmpasen met processie en kinderwoorddienst: ... uur 

 

Witte Donderdag   

Herdenking van het Laatste Avondmaal dat Jezus op de avond voor zijn 

dood met zijn apostelen viert: ... uur 

 

Goede Vrijdag 

Samen bidden van de kruisweg: .... uur 

 

Goede Vrijdag viering met herdenking van het lijden en sterven van Jezus: 

...... uur 

 

Paaszaterdag  

Paaswake; een prachtige viering rond het vuur, het woord, het water 

(doopsel) en de eucharistie. Het licht van Jezus overwint de duisternis; 

het leven is sterker dan de dood.  

... uur 

 

Paaszondag  

Het belangrijkste feest van het jaar. Jezus is verrezen en leeft!  

..... uur 
 


