
14e zondag door het jaar B   Marcus 6,1-6 
De mensen in Jezus’ eigen stad geloven niet in Hem 

 
Jezus komt in de stad waar Hij opgegroeid is. Waar Hij timmerman is geweest. 

Dat vak heeft Hij daar van Jozef geleerd. Hij gaat, zoals Hij elke zondag doet, naar de kerk, 
waar Hij - net als de pastoor - doet - de woorden van God uitlegt. 

De mensen die Hem kennen en horen, geloven Hem niet. 
Ze zeggen: Hoe komt het dat Hij dat allemaal weet? Hoe kan het dat Hij al die wonderen doet? 
Hij is toch alleen maar de zoon van Jozef de timmerman? De mensen daar ergeren zich aan Jezus! 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a s      w   

b    e      

c  p g  b   z  

d          

e      i    

f         b 

g          

h          

i          
 

verticaal 
1. Joodse kerk waar Jezus elke week heen ging 
2. Een boodschapper van God (maar geen engel) 
3. Ander woord voor “niet geloven” 
4. Verwonderd 
5. Joodse zondag 
6. Welke mensen werden door Jezus genezen? 
7. Hoe heten de bijzondere dingen die Jezus deed? 
8. De vaderstad van Jezus, waar Hij opgegroeid is en waar de mensen niet in Hem geloofden. 
9. Eén van de leerlingen van Jezus, een apostel 

 
Als je de woorden goed hebt ingevuld, zoek dan de volgende letters en zet die in de hokjes. 
Dan lees je de oplossing van de puzzel. 
 
 

1e 2h 3e 7b 1f 2f  6e 1c  9b 4b 6d 9g 4g 

    

  

  

 



 
 
 

Oplossing: 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a S  o v s  w n  

b Y  n e a  o a J 

c N p g r b  n z a 

d a r e b b z d a k 

e g o l a a i e r o 

f O f o a t e r e b 

g g e o s  k e t u 

h e e f d  e n  s 

i  t    n    
 
 

 
G e l o o f    i n    J e z u s 

 


